
Op 23 november 2014 was het 50 jaar geleden dat via Radio 
Noordzee vanaf het REM eiland de actie 'gooi de trossen los' werd 
opgestart. Reeds enkele weken later hadden zich dermate veel 
mensen bij deze Stichting aangemeld dat men bij de regering op 
8 december 1964 een concessie kon aanvragen voor het 
eventueel opstarten van een eigen omroep. Maar alvorens de 
TROS mocht beginnen ging er nog een lange tijd voorbij met 
ondermeer de bezetting van het REM eiland door 
overheidsambtenaren, waarover op 17 december meer. Wat in 
mijn archief ondermeer bewaard is gebleven is de 
aanmeldingskaart als wel de allereerste TROS sticker. 

 

 



 

 


