
René Verstraten writing in the Radiocafé: 

Zondagmiddag 8 april werd bekend dat Ad Roberts (Rob de Goede) is 
overleden. Ad werkte o.a. bij Radio Caroline, Radio Monique 963, Focus 
103, Radio 819, Radio Waddenzee, Radio Mi Amigo 192 en Radio Extra 
Gold. Ad was al geruime tijd ziek en overleed op 62-jarige in zijn 
woonplaats Beverwijk. 

 

Extra Gold schrijft: 

Ad begon tijdens zijn studiejaren op 17 jarige leeftijd als panel-operator, 
zeg maar de technicus, van Greame Gill voor zijn programma's vanuit de 
Caroline Studio in Amsterdam. Daarnaast zat hij diverse keren aan boord 
om daar de Mi Amigo spoelen te draaien en hij heeft zelfs een paar keer 
mogen invallen voor een gemiste tape. 
Na zijn schooltijd is Ad professioneel als DJ gaan werken en kwam terecht 
in Sneek.  
 
Na enkele jaren kreeg hij de kans om in Australië het vak van DJ (en radio 
in het bijzonder) wat verder uit te diepen op de Announcers Academy 
(tegenwoordig de Australian Film Television and Radio School). Na 7 
maanden keerde hij terug in Nederland om niet veel later voor de 
Nederlandse Caroline aan boord van de Mi Amigo te gaan werken. Maar 
nadat het schip gezonken was, moest hij zijn toevlucht weer nemen tot 
het werk in discotheken.  
 
Daarna kwam de Ross Revenge en op dat schip heeft hij de Nederlandse 
studio's ingericht, maar moest door slecht weer blijven en was daarmee 
wéér een baan kwijt. Toen Radio Monique begon met uitzenden, mocht hij 
na een hevig slaaptekort de volgende dag weer naar huis. Hij heeft het 
een aantal jaren volgehouden op de Noordzee en dacht er met veel goede 
gevoelens aan terug.  
 
De laatste jaren mochten we Ad verwelkomen bij Radio Extra Gold waar 
hij wekelijks het programma ZOUTWATER presenteerde met veel mooie 
verhalen uit zijn zeezenderperiode.  
 
Vaarwel Ad... We gaan een warm mens missen! 

 

Marc Jacobs (Rob van Dam) schrijft op Facebook: 

Dag lieve, warme Ad. 
Mijn maatje Ad Roberts (Rob de Goede) is overleden. 
Warme gozer, hart en humor op de goeie plek.  



Een mens om van te houden. 
We leerden elkaar kennen in ’79, aan boord van de MV MiAmigo, we 
maakten programma’s voor Radio Caroline. 
Werden goeie vrienden en die vriendschap bleef tot op de dag van 
vandaag. 
Zo’n 4 weken geleden waren Ferry Eden en ik nog bij ‘m in z’n knusse 
appartement in Beverwijk. 
Lekker lachen, elkaar flink ‘beledigen’, kortom helemaal goed. 
Om de haverklap reed Ad in z’n rolstoel even de gang op. Dan had hij zó 
verschrikkelijk veel pijn boven z’n geamputeerde onderbeen, dat hij 
letterlijk zat te shaken. 
Dat ging al jaren zo.  
Ferry en ik vroegen ons wel eens af ‘hoe houdt ie dit vol?’ 
Die vraag stelden we ‘m ook en dan zei Adje ‘om nog zo lang mogelijk van 
onze vriendschap te kunnen genieten’. 
Wonderbaarlijk mens. 
Wat ben ik je dankbaar voor al die leuke, warme en gekke momenten van 
de afgelopen decennia. 
Lieve, lieve Ad, je hebt nu geen pijn meer. 
Wij wèl, maar dat zal slijten.  
Wat blijft is de herinnering en zulke herinneringen maken me blij. 

 

 

Ad Roberts †, Martin van der Ven en Hans Knot in 2015 (Rock Art Museum, Hoek van Holland) [picture: Jörg Krips †] 



  


