
Verrassingen uit onverwachte hoek. 

 

Op zoek naar een totaal ander boek werd mijn blik enkele weken 

geleden gericht op een boek dat in 2010 is gepubliceerd en werd 

geschreven door Lydia Blom. Het beschrijft de familie der Weikeuen, 

ofwel een grote familie van origine afkomstig uit Lopikerkapel 

waarvan het merendeel zich heeft uitgespreid over voornamelijk de 

provincie Utrecht maar ook zeker daarbuiten. Een speciale familie 

waarin namen als Dirk, Cornelis, Saar, Jacob, Hendrik en Jaap bij 

herhaling in andere personen via vernoeming voorkomen. 

 

De beschreven familie, zo wordt verhaald, bestond uit smaakmakers. 

Ze zorgden ervoor dat er wat gebeurde, er leven in de brouwerij 

kwam. Zij werden ook wel de weikeuen genoemd, een bijnaam die 

vooral de eigenzinnigheid omvat, maar zeker ook vele andere 

kenmerken zoals vechtlust, handelsdrift en trouwheid omvat. Harde 

werkers, die hun eigen gang gingen en vooral niet benauwd waren 

tegen de gevestigde order in te gaan. Het gaat om de familie Verweij 

en voor de vrienden van de radio zondermeer een aanschaf waard 

daar ook het rijke leven van Dirk, Jaap en Hendrik (Bul) wordt 

beschreven als het gaat om de oprichting van Radio Veronica. Het 

boek is een uitgave van Uitgeverij Boekscout in Soest. ISBN 978-94-

6089-503-6  

 


