
Korte samenvatting ‘radiostilte na 
windkracht 11’ 
 

Het is 2 maart 1982. Tijdens een vliegende storm op de Noordzee 
zinkt een zendschip van waaraf het radiostation ‘Vijfenveertig 
negen’ uitzendt. Vier bemanningsleden worden door de kustwacht 
van boord gehaald en door de politie gearresteerd omdat het 
verboden is medewerking te verlenen aan dergelijke 
radiostations.  
Eén van de medewerkers die op dat moment niet aan boord was, 
Wim Hekman, weet wat er nog iets heel waardevols aan boord 
van het zendschip ligt. Dat wil hij er graag uithalen. Hij duikt naar 
het zendschip. Daar wachten hem echter twee onaangename 
verrassingen. Na enige aarzeling besluit Wim, wat hij gezien 
heeft, te delen met zijn collega’s. Dat zet een kettingreactie van 
gebeurtenissen in werking die Wim niet had kunnen voorzien en 
die hem zelf ook uiteindelijk in een heel lastige situatie brengen.  
Tegelijkertijd ontstaat er een initiatief om het zendschip te 
lichten. Een kansrijk plan waar velen graag aan willen 
meewerken, maar het blijkt al snel niet zonder gevaren te zijn. 
Een verhaal met een afloop die niemand voorzien had. 
 
Hans Knot over ‘Radiostilte na windkracht 11’: 
‘Radiostilte na windkracht 11’ is vooral een boek vol spanning 
waarin je wordt meegezogen in het enerverende verhaal van de 
mensen achter dit radiozendschip. Bovendien worden automatisch 
vele herinneringen in je naar boven gebracht over de goede oude 
tijd van de zeezenders. 
 
‘Radiostilte na windkracht 11’ komt rond 22 juli uit, het is nu al te 
reserveren via paulvdmark@hotmail.com. Kosten inclusief 
verzendkosten binnen Nederland: € 16,50 

mailto:paulvdmark@hotmail.com


 


