
Lodewijk den Hengst solliciteerde eerder bij Veronica 

 

Soms komen wonderbaarlijk de meest unieke documenten boven 

water. Er wordt mij door verschillende mensen met een radioverleden 

al jarenlang hun documenten toevertrouwd voor beschouwing, 

archivering en eventuele openbaring. Uit bijgaand document blijkt 

dat Lodewijk den Hengst uit Boskoop al in oktober 1966, toen hij dus 

nog niet in dienst was van Radio Dolfijn, de vrijheid had genomen te 

kijken of er misschien een vacature was bij Radio Veronica, om daar 

zijn kunsten te mogen vertonen. 

 
 

 



Helaas voor Lodewijk den Hengst, dan wel Lex Harding, was het de 

toenmalige programmaleider Willem van Kooten, die hem een brief 

schreef waarin hij hem meldde dat naar aanleiding van de sollicitatie 

geen aanleiding bestond tot een gesprek en dus vertrok Lodewijk den 

Hengst naar de Laissez Faire om voor Radio Dolfijn te gaan werken. 

 

 



 

In de maand februari kwam het zendschip Laissez Faire, van waar 

ondermeer Radio Dolfijn haar uitzendingen verzorgde in een storm 

terecht, waarbij ondermeer de mast brak. Lex was op dat moment in 

de ether maar werd niet direct geïnformeerd dat de zendmast het 

had begeven en dus zat hij rustig zijn programma te presenteren 

zonder een enkele luisteraar te hebben. In februari kreeg Lex van de 

directie achter de stations op de Laissez Faire een document waarin 

werd aangetoond dat hij in dienst was van Radio Dolfijn en werkzaam 

op het zendschip de Laissez Faire.   

 

 

Archiefstukken collectie Robert Briel. 
 


