
Alweer 25 jaar geleden: Cable One 

 
8 februari 2013 is het een kwart eeuw geleden dat Cable One van start 
ging, het eerste Nederlandse commerciële radiostation dat via de kabel 
was te ontvangen. Cable One ging van start als initiatief van Willem van 

Kooten en Ad Ossendrijver. Het station was formeel een Britse 
onderneming en was bij de start onder meer te ontvangen op de 

kabelnetten van Gouda, Amsterdam en Rotterdam, maar ook 
bijvoorbeeld op die van Glasgow en Berlijn. Om het Europese karakter 

van het station te benadrukken, waren de jingles in het Engels gezongen 
en spraken de meeste dj's een mengelmoes van Nederlands en Engels, 
een door Willem van Kooten bedacht taaltje dat hij 'Eurowaals' doopte. 
Ook één van de slogans was Engels: 'The Station of the Stars'. Cable 

One kreeg spoedig opvolgers in stations als Sky Radio en Radio 10, die 
beiden ook werkten via een zogenaamde U-bocht constructie. En zoals 
zo vaak binnen het Nederlandse Parlement en publiek omroepland was 
men geheel niet blij met de sterk stijgende populariteit die Cable One en 
de anderen kregen, dit ten koste van de publieke omroepen. Het leidde 
ondermeer tot een rechtszaak tegen de exploitant van het kabelnet in 

Gouda. Het was het bestuur van de NOS die de rechtszaak had 
aangespannen en ook nog eens won. Onder eis van de rechter van een 
hoge dwangsom indien men door wenste te gaan met de uitzendingen 

verdween met van de kabel in Gouda. 

 
 

Gezien Cable One door de overheid toch als een Nederlandse 
onderneming werd gezien en via een U bocht systeem werkte werden de 



uitzendingen uiteindelijk verboden en verdween men jammer genoeg 
van kabel en satelliet. Ondertussen hebben velen in die tijd met veel 

plezier naar het verfrissende geluid van Cable One geluisterd. Wie kent 
de namen nog van het presentatieteam van Cable One? Kas van Iersel, 

Linda de Mol, Willem van Kooten, Paul Lek, Yvonne Keeley, Frits 
Mulder, Ben Franklin, Tom Mulder, Irma White, Karl Hammer, Ron 
Sterrenburg, Dave Durham, Benny Brown, Amanda Redington, Phil 

Woodney, Balthazar van Puffelen, Hans Groters en Colin Peters. Uren 
lang plezier per week met vooral de herinneringen aan de muziek van de 

jaren zestig en zeventig. 

 
 

Jelle Boonstra en Hans Knot waren er destijds vroeg bij om een bezoek 
te brengen aan de studio’s van Cable One, gevestigd op een 

industrieterrein in Hilversum. Op you tube heeft iemand de beelden, die 
ze destijds schoten op video gedigitaliseerd geplaatst, waarbij helaas 

iets fout is gegaan waardoor het beeld schokkend overkomt. Andermaal 
een mooie herinnering aan 25 jaar geleden. 

Zie ook: http://www.cableone.nl 

 https://www.youtube.com/watch?v=eOFZ5yYt9Ps 

https://www.youtube.com/watch?v=fptoZHlBy70 
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